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Geen veroordeling meer!
door Arie van der Stoep

Een naar woord - ‘veroordeling’. Veroordeling is afwijzing. Veroordeling plaatst de mens onder
straf. Veroordeling brengt de dood. Wat wij elkaar aandoen, door elkaar te veroordelen, is
verschrikkelijk. Maar God zegt: Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen, die in Christus Jezus
zijn. (1)

Wat mensen ook zeggen, wat God doet, is bepalend. Geloof ik dat? Mensen hebben niet het recht om
mij te veroordelen. (2) En God heeft niet mijn veroordeling op het oog, maar vrijspraak. Hij wil dat ik vrij
ben! Vrij van de wet, vrij van veroordeling door mensen, vrij van veroordeling door mijzelf. (3)

En zijn eigen oordeel, dat Hij terecht over mij zou hebben kunnen uitspreken, heeft Hij op Jezus
gelegd. Hij wilde dat het aan mij voorbij zou gaan (4) en mij geen kwaad zou kunnen doen. (5) Hij houdt
van mij. Hij wil dat ik leef!

Voor mij bestemd

Zijn verlangen is: echt levende mensen, die vrij zijn omdat er geen schuld op hen rust. Mensen die de
liefdevolle blik van hun Vader, God, op zich voelen rusten. Mensen die leven in vreugde, omdat zij door
het geloof in Jezus bezig zijn om het einddoel van hun geloof, het einddoel van hun leven met Hem, te
bereiken. (6)

Dat is de reden, dat Hij Jezus gaf en zijn oordeel over mij op Hem legde. Door het geloof in Hem ben ik
nu vrij. Vrij om voor Hem te kiezen, Hem te leren kennen, voor Hem te leven en een toekomst vol
vreugde met Hem tegemoet te gaan: de eeuwige zaligheid op een nieuwe aarde, die God bezig is voor
te bereiden. (7)

Dat heeft Hij voor mij bestemd. Daarom heeft niemand het recht om mij te veroordelen. Hij heeft mij
vrijgesproken. Wie zal veroordelen? Christus Jezus is de gestorvene, wat meer is, de opgewekte, die aan
de rechterhand van God is, die ook voor ons (voor mij - AvdS) pleit. (5)

Uit de Bijbel:

(1) Romeinen 8:1.
Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen, die in Christus Jezus zijn (= die in Christus Jezus geloven -
AvdS).

(2) Matteiis 7:1.

(Jezus zei:) Oordeelt niet, opdat jullie niet geoordeeld zult worden; want met het oordeel, waarmee jullie
oordelen, zullen jullie geoordeeld worden, en met de maat, waarmee jullie meten, zullen jullie gemeten
worden.

(3) Romeinen 8:2.

Want de wet van de Geest van het leven (= want de heerschappij van de Heilige Geest, die leven brengt
- AvdS) heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt van de wet (= van de heerschappij - AvdS) van de zonde en
van de dood.



1 Korintiérs 4:3-5.
Nu raakt het mij zeer weinig, of ik al door u of door enig menselijk gericht beoordeeld word. Ja, ook

mijzelf beoordeel ik niet. ... Hij, die mij beoordeelt is de Heer. Daarom, velt geen oordeel véor de tijd, dat
de Heer komt, ...

(4) Johannes 5:24.

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie mijn woord hoort en Hem gelooft, die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig
leven en komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in het leven.

(5) Romeinen 8:33-34.

Wie zal uitverkorenen van God beschuldigen? God is het die rechtvaardigt (= die vrijspreekt - AvdS), wie
zal veroordelen? Christus Jezus is de gestorvene (in onze plaats - AvdS), wat meer is, de opgewekte, die
aan de rechterhand van God is, die ook voor ons pleit.

(6) 1 Petrus 1:8-9.
Hem hebben jullie lief, zonder Hem gezien te hebben, in Hem geloven jullie, zonder Hem thans te zien, en

Jullie verheugen je met een onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde, daar jullie het einddoel van het
geloof bereiken, dat is de zaligheid van de zielen.

(7) 2 Petrus 3:13.
Wij verwachten echter naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.
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